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Wi’j gaot d’r opuut! 
(vertaling: Wij gaan eropuit)  

 
   Voorgangers    ds. Bert Fockens en   
     kerkelijk werker 
    Rini van Dijkhuizen 
   Keyboard    Dinie Scherpenzeel 



  



Muziek 
 
Zingen   Lied 283 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2  En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

            
3 Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe.            
Als uw hart ons niet bewaarde                       Woord  Bron 
sliepen wij ten dode toe.                           Bidden    VREDE                                      

                                                                                       Goedertierenheid 
4  Laat uw dauw van vrede dalen                           LIEFDE    

in de voren van de tijd.                                 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid.  

 

 



 5  Die ons naam voor naam wilt noemen, 
        al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

 
 
Welkom en mededelingen 
 
Begroeting 
 
Zingen   Lied 276 
 

  



2  Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 

 
3 Tafel van Een, brood om te weten 

dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 

 

De kinderen worden eropuit gestuurd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed 



 Zingen   Lied 868  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 
 
 



3 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 
Hij heeft u lief, 
die tot zijn kind u verhief, 
ja, Hij beschikt u ten leven. 
 

4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 

 
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 

christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
 
We lezen uit de Bijbel   Lucas 10: 1-5  (Bijbel in Gewone Taal)  
 
De leerlingen gaan op reis 
Jezus stuurt zijn leerlingen op weg 
10 1De Heer koos 72 leerlingen uit. Hij stuurde hen twee aan 
twee op weg, naar alle plaatsen waar hij zelf ook heen wilde 
gaan. 
2Hij zei tegen de leerlingen: ‘Het goede nieuws moet overal 
verteld worden. Maar er zijn te weinig mensen om dat te doen. 
Vraag daarom aan God of hij meer mensen stuurt. Dan kan het 
goede nieuws overal verteld worden. 
3Ga nu op weg! Maar let op, want het zal gevaarlijk zijn voor 
jullie. Net zo gevaarlijk als het voor lammetjes is om tussen 
wolven te lopen. 4Neem geen geld mee, en ook geen tas of 
schoenen. En groet niemand onderweg.’ 
5Jezus zei verder: ‘Als je een huis binnengaat, zeg dan eerst: ‘Ik 
wens dit huis vrede.’ 



Zingen   Lied 381  ‘Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam’ 
          (Evangelische Liedbundel) 
 
Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam, 
die hemel en aarde verenigt tezaam. 
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart, 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? 
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied. 
 
Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 
want Hij kwam om zalig te maken op aard; 
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 
genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. 
Kent gij, kent gij die Jezus niet, 
die, om ons te redden, de hemel verliet? 
 
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof, 
en d’engelen zingen voortdurend zijn lof. 
O mochten w’om Jezus verheerlijkt eens staan, 
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: 
Jezus, Jezus, uw Naam zij d'eer, 
want Gij zijt der mensen en engelen Heer! 
 
Enkele gedachten 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Zingen   ‘Vrede wens ik je toe’ - Zegenwens (uit Ionabundel 31)  

 
 
 

Aandacht voor de collecte  
De diaconale collecte is bestemd voor de Manege zonder 
Drempels.  
Een eventuele gift kunt u overmaken op:  
NL42 RABO 0387 0733 37 t.n.v. Manege zonder Drempels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gebeden 
 
Kinderen komen terug       
 

 
 
 
Zingen   Lied 425  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zegen God zal met je meegaan 

als licht in je ogen 
als lamp voor je voet 
als hand op je hoofd 
en arm om je schouder; 
als baken bij ontij en verte die wenkt 
als groet op je lippen en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt 
en woord dat je voorgaat. 
Amen. 

 
Muziek 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na afloop bent u van harte welkom 
voor een kopje koffie of thee of een 
glas limonade met wat lekkers erbij. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


